Vrienden van de
Marinierskapel




Aanmeldinstructies voor het Korpsconcert 21 november 2018.

Elk jaar kunnende “Vrienden van de Marinierskapel” kaarten krijgen om dit
mooie concert bij te wonen. In voorgaande jaren ging dit altijd via de
stichting, echter vanuit het Korps Mariniers is aangedrongen op een andere
werkwijze. Deze is hieronder weergegeven,

“Op 21 november 2018 vindt het jaarlijkse korpsconcert, van de
Marinierskapel der Koninklijke Marine met Tamboers & Pijpers van het korps
mariniers, plaats in concertgebouw “de Doelen” te Rotterdam.

De reguliere prijs is € 19,= maar voor de “vrienden” mogen we dit jaar een
reductie toepassen van €9,= en is de prijs vastgesteld op €10, =.

Als u van dit aanbod gebruik wil maken kunt u de kaarten rechtstreeks bij de
Doelen bestellen onder vermelding van: “vrienden” met de code 10122018

Dit kunt u telefonisch doen op: 010-2171717, via de website:
www.dedoelen.nl, of direct aan de kassabalie.

Herhaalde mededeling:
Verdere digitalisering van “Tussen de maten”.

De tijd staat allang niet meer stil. Aspecten als duurzaamheid en de circulaire
economie zijn niet alleen kreten in de media maar uiteindelijk ook activiteiten
of te ondernemen acties. Een van die activiteiten is een verdere digitalisering
van de wereld om ons heen. Ook de Vrienden van de Marinierskapel kunnen
daar niet aan ontkomen. Wij gaan, op termijn, ook ons verenigingsorgaan
“Tussen de Maten” verder digitaliseren. U kunt het blad nu al op de website
vinden, op uw scherm lezen of een hardcopy afdrukken en dan de inhoud tot
u nemen: Vanaf 1 januari 2019 willen we echter het verenigingsorgaan alleen
nog maar digitaal uitgeven. Dit in combinatie met een “glossy” waarin we
niet alleen terugblikken op een mooi MARKAP jaar maar ook vooruitkijken
naar nieuwe ontwikkelingen in en rond de Marinierskapel en de Tamboers en
Pijpers. Nu kan ik me voorstellen dat er onder u een aantal zijn die nog niet
“digitaal” zijn. Dat zullen er vast niet veel zijn - want welke grootouder maild
en skyped er nu niet met zijn of haar kleinkinderen? Maar toch — we willen u
niet de informatie onthouden over het reilen en zeilen van de kapel /T & P -
ers. Dus, voor diegene die (nog) niet digitaal zijn en aangeven graag de
Tussen de Maten te willen blijven ontvangen zullen we hardcopy verzorgen.
Dat zal zeker niet in de vorm zijn die u tot nu toe gewend bent, maar in de
vorm van een gekopieerd Tussen de Maten (A4 formaat).

Voor vragen en indien u geen gebruik wilt maken van de digitale versie van
het blad verzoek ik u dit door te geven aan de secretaris, G.T.J. (Bert) Aben,
Secretaris.SVMK@gmail.com of per mobiele telefoon 06-45286188.

CONTACTGEGEVENS SECRETARIS
G.T.J. (Bert) Aben
Secretaris Stichting Vrienden van de Marinierskapel
T: 06-45286188 - M: Secretaris.SVMK@gmail.com




TOURNEE NEDERLANDSE ANTILLEN
9 JULI - 20 JULI 2019

VELAS LATINOAMERICA 2018

Op 9 juli vertrokken we met de
Marinierskapel naar Aruba en daarna
Curacao. Na een reis van zo'n
veertien uur kwamen we aan op
Marinierskazerne Savaneta Aruba
waar we werden ontvangen door
majoor Albert Doosjen
(Commandant Marinierskapel) in de
bar aan het strand met een hapje en
een drankje. Het voelde even-aan
alsof we op onze
vakantiebestemming waren
aangekomen en we een briefing
kregen over de excursies die we
konden boeken, maar al snel werden
we geconfronteerd met de ‘harde
realiteit’.

Na een dag acclimatiseren werden
we woensdagochtend verwacht in
het Cas Di Cultura waar we een
kinderconcert hebben gegeven voor
zo'n 250 kinderen. Het was een
daverend succes! Aan het einde van
de ochtend zaten onze
werkzaamheden op Aruba er
‘eindelijk’ op en kon ieder zijn gang
gaan om een beetje te relaxen. De
meesten zochten een lekker strand
op om de rest van de dag van het
zonnetje, de zee en een cocktail te

Tijdens de Antillenreis hebben we eerst
een leuk schoolconcert gegeven op
Aruba, met soliste Izaline Callister.
(foto Cees Baardman)

genieten, Al was het voor een select
gezelschap even schrikken toen ze
aan het einde van de dag de bedjes
moesten afrekenen en 204 dollar
mochten aftikken. Nee, dan kon je
maar beter voor minder dan de helft
van die prijs twee mooie duiken
maken zoals kpl Ron Cuijpers (piano)
en ik hebben gedaan. Met een boot
zijn we naar twee verschillende
duiklocaties gegaan waar we twee
mooie duiken, waaronder één naar
een vliegtuigwrak, hebben gemaakt.
Aan het einde van de dag zocht
iedereen een restaurantje op om met
een lekker koud sapje en eten na te
genietenvan een heerlijke relaxdag.
Na het eten had ik geen zin om met
een koffer vol met duikspullen terug
te leuren naar de bushalte. De
vriendelijke serveerster bood aan om
ons na haar werktijd met de auto te
brengen. Uiteraard hebben we dat
aanbod niet afgeslagen. Natuurlijk
hebben we haar even met de afwas
geholpen. Toen we bij haar auto
stonden kregen we lichte twijfel of
dit wel een goed plan was. Een
kleine Opel Corsa van voor de oorlog
waar verschillende onderdelen van
ontbraken en het meeste door Duct
Tape bij elkaar werd gehouden. Wij
als drie grote Nederlanders pasten er
amper in. Op de eerste rotonde
klonk er een flinke klap waarna er
vanop de achterbank klonk: “De
achterklep is open gegaan....” Na
een twijfelachtige stilte: “Eeehh nee,
de hele achterruit is van de klep
gevallen.” Nadat we met gevaar
voor eigen leven over de weg zijn
terug gelopen naar de rotonde om
de achterruit te zoeken, die we
uiteindelijk vonden in 7800 stukjes,
zijn\we alsnog op plaats van
bestemming afgezet. De vriendelijke



serveerster was van het gehele
voorval niet echt onder de indruk en
vertelde dat ze nog een achterruitin
de tuin'had staan. Tsja, zeg nou zelf,
wie heeft er nu niet een reserve
achterruit in de achtertuin staan? Na
haar een fooitje te hebben gegeven
voor een nieuwe rol Duct Tape en we
haar vriendelijk hebben uitgezwaaid
kwam smjr Léon Zwijgers (klarinet)
erachter dat ergens tussen de
achterwielen en de carrosserie zijn
pet nog moest liggen. Daar kon hij
dus met z'n pet naar zwaaien.

‘s Avonds was het spullen inpakken
want de volgende dag was het vroeg
op om met Zr.Ms. de Pelikaan naar
Curacao te varen.

Donderdag 12 juli was het vroeg
ontbijten en direct daarna
vertrokken we per luxe touringcar.
Nouja luxe... in Nederland zou hij
niet door de APK komen maar voor
Arubaanse begrippen, als het
start.... In de haven werden we
opgewacht door de bemanning van
Zr.Ms. de Pelikaan en op aanwijzing
mochten we aan boord gaan. Het
werd de eerste reis voor, de dag
daarvoor beédigde, commandant
LTZ1 David Boom. Het werd een reis
van zes uur. Redelijk rustig water,
maar voor sommige collega’s was
het toch net even te veel. Zij zochten
een kooi op om de reis liggend te
vervolgen... Op de boeg van het
schip was het heerlijk vertoeven met
je haren in de wind en af en toe een
hoge golf die uiteensloeg tegen het
schip en die je vervolgens als een
welkome verfrissing over je heen
kreeg. Onder begeleiding van hele
scholen vliegende vissen voeren we
aan het einde van de middag langs
het huis van de gouverneur de haven
van Willemstad binnen. Uiteraard
ging dat gepaard met het
gebruikelijke ceremonieel -
paraderen- , (muzikaal) aangevuld
met enkele leden van de
Marinierskapel. Deze dag kwamen
ook de Tamboers & Pijpers van het

Korps Mariniers met het vliegtuig
aan op Curacao om tijdens SAIL
optredens te verzorgen.

Na een ietwat onrustige nacht
vanwege alle indrukken van de
vermoeiende reisdag gingen we de
volgende morgen met de vaste
gasten van “Palmb6666m tours”
(een voor deze reis speciaal
opgerichte reisorganisatie met als
reisleiders John Curfs en mijzelf) met
onze bus naar Cas Abao.
Voorafgaand aan deze reis hebben
enkele collega’s bij mij een discover
scuba dive (DSD) gedaan om te
ervaren wat het is om te duiken. Hier
hebben sgt Bas van de Sterren
(concertmeester) en sgt Harm Vuijk
(tuba) hun open water brevet
gehaald. Kpl Harry Stens (hoorn) en
maj. Arjan Tien (dirigent) hebben
nog een DSD in Curacao gedaan. Op
Cas Abao werd het voor de kersverse
duikers en DSD-ers hun eerste duik
in tropisch water. Ze waren erg
onder de indruk van het mooie
onderwaterleven en werden behalve
op diverse koraalvissen en murenes
ook nog even getrakteerd op een
octopus en een adelaarsrog die
sierlijk voorbij zwom.

Op zondag 15 juli was het dan zover,
hiervoor gingen we naar Curacao,
“Velas Latinoamérica Curagao”
oftewel op z'n Rotterdams... “Seel
Kurazouww"! Die avond zouden we
het openingsceremonieel muzikaal
omlijsten op het Brionplein. Tijdens
het ceremonieel kwam het ene tall-
ship na het andere onder luid
applaus binnen varen. De volgende
dag hebben we op dezelfde locatie
een groot concert gegeven samen
met de van Curacao afkomstige
Izaline Calister. De presentatie was in
handen van Merietza Haakmat. Voor
onze trouwe fans een bekende
naam, want op onze vorige reis naar
Curacao in 2008 was zij onze soliste
en ze heeft ook gezongen op het
jaarlijkse korpsconcert in de Doelen
van dat jaar. Op een overvol
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Vervolgens werden ter gelegenheid van de aankomst van de grote Sail Zuid Amerika

op Curagao concerten gegeven op het Brionplein in Willemstad voor enorm veel pu-
bliek. Ook een kleurrijk plaatje van de euphoniumspelers Rodin Rosendahl en Robbert

Vos (foto’s Cees Baardman).

Brionplein hebben we een
waanzinnige show gegeven die
ongelooflijk goed werd ontvangen.
Als het aan ' C-CARIB ligt komen we
snel weer terug werd ons verteld.
De laatste twee dagen werden er
nog her en der ensembles van de
Marinierskapel en de Tamboers &
Pijpers ingezet. De overige leden
kozen voor het strand, cadeautjes
kopen voor het thuisfront of om
weer te gaan duiken. Eén van de
wensen van Ron was om te duiken
met schildpadden. Dat heeft hij
geweten... We zijn op Westpunt naar
Playa Piscado gegaan. In die baai
wordt op de steigers 'de vangst van
de dag schoongemaakt. Het afval
valt tussen de steigerplanken in het
water en trekt veel schildpadden en
andere vissen aan. Het strand stelt
niet zoveel voor maar om te
snorkelen en te duikenis het erg
mooi. Toen de teller tijdens de duik
over de tien schildpadden ging ben
ik maar gestopt met tellen. Het was
een fantastische duik en Ron was in
zijn nopjes. Een andere wens van de
twee open water duikers Bas en
Harm was duiken naar een wrakje.
Onze laatste twee duiken hebben we
dan ook op de voor duikers zeer
bekende duikstek ‘tugboat’ gedaan.
De tugboat is een kleine sleepboot
die zo'n dertig jaar geleden
gezonken is. Het ligt op slechts 5
meter diep en is begroeid met

prachtig kleurrijk koraal. lets verder
en dieper staat een schitterende
verticale muur bedekt met
afhangende sponzen, het lijkt alsof
er allemaal hangplanten hangen,
waar je heerlijk langs kunt duiken.
In de spleten en spelonken is het
zoeken naar murenes,
schorpioenvissen, krabben... Al vrij
snel nadat we kopje onder gingen
kwamen we in een oase van een
prachtig onderwater landschap. Vrij
dichtbij kwam er een school ‘juvenile
squid’ voorbij zwemmen, oftewel
een school jonge inktvissen. Over de
bodem zwommen slangetjes,
trompetvissen, engelvissen en ook
hier vonden we een slaperige
octopus tussen de rotsen. Met enige
pijn in het hart kwamen we voor de
laatste keer het water uit.

De volgende dag, donderdag 18 juli,
vertrokken we weer naar Nederland.
Na een rustige vliegreis die iets
korter duurde dan op de heenweg
zijn we vrijdagochtend om 6 uur
geland op Schiphol. Vanaf daar
werden we met een bus naar de
VGKAZ gebracht. Daar was het nog
even zoeken voor sommigen waar ze
twee weken eerder hun auto hadden
geparkeerd, maar toen uiteindelijk
iedereen z'n auto had
teruggevonden was het eindelijk tijd
voor... VAKANTIE! !

Smijr Sebastiaan Hettema
(Hoornist)



FELDKIRCHEN — OOSTENRUK
MARINIERSKAPEL, AUGUSTUS 2018

Na een bewogen - en ook vooral
hele hete - zomer van 2018, met
natuurlijk de Antillen-reis nog vers in
het geheugen, was het voor de
Marinierskapel een fijn weerzien met
oud chef dirigent Pieter Jansen.
Onder zijn bezielende leiding begon
het orkest op maandag 20 augustus
met repeteren aan een uitdagend
programma, om dat op zaterdag 25
augustus ten uitvoer te brengen in
het Oostenrijkse Feldkirchen
(Karintié). Met onder andere de
Wilhelm Tell ouverture van Rossini,
Festmusik der stadt Wien (Strauss),
Romeo en Julliette (Tchaikovsky) en
als aflsuiting van het voor-de-pauze
programma het opzwepende Danza
Final van Ginastera was er geen tijd
om langzaam uit de vakantie-modus
te ontwaken, maar moesten orkest
en dirigent direct volop aan de bak.
Het werd dan ook een heerlijke
repetitie week, waarin we met fijn
repertoire elkaar weer snel —
muzikaal — konden vinden.

Voor Pieter Jansen staat het
weerzien met het orkest altijd garant
voor een fijne tijd en dit project had
voor hem iets extra bijzonders. Hij
brengt immers een groot deel van
het jaar door in zijn huis in
Oostenrijk (nabij Feldkirchen) en
geeft er met regelmaat les, verzorgt
masterclasses en geeft er concerten.
De kiem van dit concert is dan ook
zo'n 2 jaar geleden al geplant, toen
Pieter door de lokale heren Horst
Baumgartner (hoofd van de
Oostenrijkse blaasmuziek-bond) en
de burgemeester van Feldkirchen
Martin Treffner benaderd werd om
te kijken voor de mogelijkheden om
de Marinierskapel weer eens richting
Oostenrijk te halen. Het orkest heeft
hier nl. lang geleden al eens 2 keer
acte de présence gegeven onder

Pieters leiding en daarvoor is hij zelfs
ook met de Koninklijke Militaire
Kapel, toendertijd nog uit Den Haag,
in het Oostenrijkse geweest. Een
regio met regelmatige Nederlandse
Militaire Muziek over de vloer dus.

Ook nu bleek al snel dat de komst
van het orkest aldaar een groot
succes zou worden. Naast een
gepland optreden van onze interne
Egerlander kapel ‘Marinanka’ op het
marktplein van Feldkirchen op
vrijdagmiddag, op uitnodiging van
de burgemeester (1), werd er op
donderdagavond al flink
‘gerepeteerd’. Dit was althans de
bedoeling, maar dit kreeg een zeer
openbare vorm, doordat een
Italiaanse restauranthouder interesse
toonde in wat live-muziek voor in
zijn restaurant en Marinanka
uitnodigde voor wat ‘sfeer-muziek’.

Met nagegoeg de rest van het orkest
als publiek, heeft Marinanka de
gehele donderdagavond voor veel
stemming gezorgd op het
regenachtige terras van de
plaatselijke Italiaan.

De lokale bevolking werd op die
manier al aardig goed op de hoogte
gesteld van het arriveren van de
Marinierskapel, en is op
zaterdagavond dan ook in grote
getalen uitgelopen naar de tot bijna
professionele concertzaal
omgetoverde sporthal van
Feldkirchen.

Met ruim 400 verkochte kaarten zat
de zaal nagenoeg vol, en zorgde dan
ook voor een razend enthousiaste
stemming in het publiek, maar ook
zeker bij het orkest.

Na een indrukwekkend klassiek
programma voor de pauze, was het



Met voormalig chef-dirigent Pieter Jansen werd een concert gegeven in Feldkirchen /
Oostenrijk (foto’s van ACPRESS) waarbij de fluitisten Magda van der Kooij en Barbara
Strijbos geflankeerd worden door Horst Baumgartner (Oostenrijkse blaasmuziekbond)
en burgemeester Martin Treffner.

na de pauze een feest als vanouds.
Al met al een avond waarover aldaar
nog lang zou worden nagepraat,
met een heel gelukkige heer
Baumgartner, die trots bleek op het
feit dat het hem gelukt was om weer
de Marinierskapel in zijn Oostenrijk,
met zoveel ‘kapel historie’ en
liefthebbers, te laten horen.

Ook voor het orkest en dirigent was

het (na-)genieten. Hier bleek daarna
ook uitgebreid tijd voor, in de 18-
urig durende busreis terug naar
Rotterdam. Met een fantastisch
eerste concert na de zomer achter de
rug is het seizoen in elk geval goed
geopend en staat ongetwijfeld weer
garant voor weer vele
hoogtepunten!

Nanda Meering, klarinettiste



DAT BELOOF IK!

28 augustus jl. was het dan zover,
voor 12 collegae en mijzelf, voor
sommigen met iets meer dan met
enige vertraging werden wij als
militair beédigd door het afleggen
van de belofte van trouw, danwel
“de Eed” op de Van Ghentkazerne in
Rotterdam, o.l.v. de commandant
luitenant-kolonel Jan ten Hove.
Majoor Albert Doosjen leidde het
ceremonieel en de voltallige
Marinierskapel o.l.v. luitenant Peter
Bongaerts verzorgde de muzikale
omlijsting onder het toeziend oog
van partners, familieleden en
militaire belangstellenden.

Een bijzonder symbolisch moment
waarop we officieel toetraden tot
een traditioneel instituut dat borg
staat voor de vrijheid in ons land en
zelfs buiten onze grenzen.

Een moment dat me zal bij blijven;
een exclusief moment voor en door
de marinierskapel. 13 van haar leden
worden in één ceremonieel
“ingelijfd”, het maakte op mij een
verbroederende en warme indruk,
misschien des te meer omdat de
marinierskapel nu eens een
ceremoniéle gelegenheid
ondersteunde dat uitsluitend gericht
leek op haar eigen ‘nieuwe’ leden. Te
weten:

Harm Vuijk, sgt

Rommert Groenhof, kpl
Linda Schellingerhout, sgt
Nanda Meering, kpl
Madeleine den Braven, sgt
Harry Stens, kpl

Rodin Rosendahl, kpl
Tamara Smits, kpl

Ron Cuipers, sgt

Laurens Knoop, kpl

Bas van de Sterren, sgt
Stefan Knuijt, kpl

Anderhalf jaar ben ik nu “in dienst”;
in dienst van defensie, maar vooral
ook in dienst van een ongelooflijk

veelzijdig en prachtig orkest. Die
band is nu bekrachtigd door een
Belofte van trouw.

Verbondenheid, Kracht en
Toewijding, de waarden, zoniet
gevoelens die zeker sinds maart
2017 van toepassing zijn op de
nieuwe relatie met de Marinierskapel
der Koninklijke Marine!

Arjan Tien, dirigent Marinierskapel

Op de VGKaz werden op 28 augustus

een aantal muzikanten + dirigent beé-
digd door de Commandant van de ka-
zerne ( foto’s Cees Baardman)
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Foto van de opmars van de Tamboers'& Pijpers en Marinierskapel — tijdens Prinsjesdag
op het Binnenhof. (foto Jarno Kraayvanger)

De Marinierskapel heeft een aantal jaren zonder vaste bibliothecaris moeten werken
ivm de reorganisatie van de Militaire Muziek Krijgsmacht. Klarinettist Ghislain
Bellefroid verliet eind 2013 de kapel om als bibliothecaris van het Impresariaat
Militaire Muziek Krijgsmacht (IMMK) aan de slag te gaan. Inmiddels is door
verschuiving van werkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen weer een fulltime
functie gecreéerd in de bibliotheek van de Markap en is Ghislain aangesteld als
officiéle bibliothecaris onder gelijktijdige bevordering tot adjudant. Op de foto krijgt
hij zijn krul op zijn schouders door de commandant Marinierskapel Majoor Albert
Doosjen én de stafdirigent van de Militaire Muziek, majoor Arnold Span.



"RIMSKY&CO ORIGINALS”
IS DE TITEL VAN DE NIEUWSTE CD VAN DE MARINIERSKAPEL DER
KONINKLUKE MARINE, O.L.V. MAJOOR ARJAN TIEN.

CHANNEL CLASSICS

CCs 40818

MARINE BAND OF THE
ROYAL NETHERLANDS NAVY
SOLOISTS OF THE

ROYAL CONCERTGEBOUW ORCHESTRA

RIMSKY CO ORIGINALS

Toen mij werd gevraagd iets over
deze CD te schrijven heb ik eerst
getwijfeld of ik dat wel zou doen.
Ben ik immers niet te veel gekleurd
als oud-muzikant en met 1 zoon
spelend in het orkest (Wout —
baritonsaxofoon) en een andere
(Bart) als solist in het concerto for
trombone van Rimsky-Korsakov?
Maar toen bedacht ik dat de lezers,
jullie dus, als vrienden ook enigszins
gekleurd zijn en ik zeker deze CD kan
aanprijzen, gewoon omdat hij erg
goed is.

Ik had het genoegen om op 28 mei
2018 aanwezig te zijn in de studio te
Hilversum waar de opnames
plaatsvonden.

Het was leuk en fijn om de kapel live
te kunnen horen en ik kan na het
beluisteren van de CD constateren
dat alles ook heel natuurlijk klinkt
hetgeen een compliment is voor het
orkest en dirigent, maar zeker voor
de Producer/Recording Engineer
Jared Sacks van Channel Classics.

Het repertoire bestaat uit



composities van bekende Russische
componisten die originele werken
voor Harmonieorkest (Military Band)
hebben geschreven.

Wat daarbij opvalt is dat deze
originele werken vaak in (meerdere)
edities en arrangementen zijn
uitgegeven hetgeen een gevolg kan
zijn van “verdwenen” originele
partituren maar vooral vanwege
aanpassing van de huidige bezetting
van een harmonieorkest. Er werd
bijvoorbeeld niet altijd gebruik
gemaakt van saxofoons.

De CD opent met een werk van de
componist Reinhold Gliére, die
wellicht het minst bekend is, maar in
de eerste helft van de vorige eeuw
een aantal werken o.a. voor
harmonieorkest heeft
gecomponeerd die momenteel niet
of nauwelijks meer gespeeld
worden. Wellicht is zijn “Russian
Sailors Dance” uit de “Red Poppy”
suite wel bij u bekend, evenals zijn
mooie concert voor Hoorn. Deze
genoemde werken zijn niet origineel
voor harmonieorkest maar wel
gearrangeerd.

Op de CD hoort u een mooie
uitvoering van zijn “Solemn Overture
for the twentieth anniversary of the
October Revolution, opus 72", in
1937 origineel voor harmonieorkest
gecomponeerd.

Rimsky-Korsakov componeerde o.a.
3 solowerken voor blazers en
harmonieorkest en op deze CD kunt
u de Marinierskapel met 3 solisten
uit het Koninklijk Concertgebouw
Orkest beluisteren:

* “Concerto for Trombone and
military Band “(1877-1878),
Solist: Bart Claessens, trombone

* “Variations for Oboe and military
Band"” (1878),
Solist: Alexei Ogrintchouk, hobo

* “Concerto for Clarinet and military
Band” (1878)
Solist: Olivier Patey, klarinet.

V3 aePROROREY v

Verder staan op de CD werken van
Sergel Prokofiev:
* “Athletic Festival March” (1935)
* “March opus 99" (1944)
Van Aram Khachaturian:
* “To the Heroes of the patriotic
War” (1942)
Van Shostakovich:
* “March of the Soviet Militia, opus
139" (1970)
Van Igor Stravinsky:
* “Symphonies of wind instruments”
(1920, versie 1947)
e “Circus Polka” (1942)

Een vaak uitgevoerd werk is “Kol
Slaven (“Ich bete an die Macht der
Liebe”) van Dmitry Bortnyanski

U kunt ruim 1 uur genieten van de
Marinierskapel der Koninklijke
Marine o.l.v. Majoor Arjan Tien met
een uniek, origineel repertoire.

Het orkest klinkt mooi in balans, met
een groot kleurenpalet en er wordt
geinspireerd en virtuoos gespeeld.

Hopelijk volgen er nog meer
opnames van deze veelzijdige
Marinierskapel onder dit label.

Veel luisterplezier en groeten,

Jacques Claessens, voormalig
altsaxofonist van de Marinierskapel.

Ef  LARINE BAND OF THE ROYAL HETHERLANDS NAVY
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Tijdens een concert op 7 september in Zierikzee werd de eerste CD officieel overhan-

digd aan de Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Kramer. Bijzondere solist
die avond was de solo-hoboist van het Koninklijk Concertgebouworkest Alexei

Ogrintchouk. (foto Paul Tolenaar).

Dat concert in Zierikzee was tevens het laatste concert van trompettist Marcel
Jungen. (hij deed nog wel mee aan de Nationale Taptoe 2018).




LIFE STORY MARCEL JUNGEN

In november 1991 ben ik bij de kapel
gekomen. In eerste instantie als
allround trompettist, maar de laatste
10 jaar als lead trompettist. In totaal
dus 27 fijne muzikale jaartjes.

Ik was niet echt bekend met de
Marinierskapel. Ik had meer ervaring
met de toenmalige KMK. Dat orkest
trad namelijk vaak op in het zuiden
des lands , waar ik vandaan kom.
Via Jos Korver, een Kerkradenaar,
kreeg ik lucht van een vrije plek bij
de Marinierskapel.

De toenmalige dirigent was Gert
Buitenhuis. Een zeer strenge,
bekwame, maar rechtvaardige
dirigent. Ik was de eerste Limburgse
muzikant die in het zuiden bleef
wonen en dus iedere dag heen weer
ging reizen. Ik werd voor gek
verklaard. Sindsdien reizen nu een

mannetje/vrouwtje of 12 dagelijks
heen en weer...

Het was altijd prettig om gast
dirigenten te hebben, zodat er wat
afwisseling was voor de musici. Zo
bleven me twee dirigenten bij. Een
Amerikaan dirigeerde een werk
helemaal uit zijn hoofd. Toen kam er
een vraag over een noot van de
derde hoorn. Zoiets als: “wat heb ik
staan op 11 maten voor F?” De
dirigent wist klakkeloos zijn goede
noot te noemen! Ook was er een
keer een Russische dirigent die
“Festive Overture” van Shostakovich
dirigeerde in een waanzinnig tempo.
Maakte toch indruk!

De reisjes van de kapel waren allen
bijzonder. Je merkt meteen het
enthousiasme van het buitenlands



publiek. Ze zijn zo'n hoog niveau
niet gewend. Deze reisjes zijn ook
super voor de saamhorigheid. Je zit
immers dagen met elkaar
‘opgescheept’.

Misschien denken veel mensen dat
wij niet erg veel uren maken. Maar
voor een concert gaat altijd veel
vooraf, zoals thuis studeren,
concertkleding verzorgen, reizen,
soundchecken, snel wat eten,
concert geven en weer naar huis
reizen. Al met al is dat een
behoorlijke dagtaak.

De ceremonies, zoals erewachten,
geloofsbrieven en beédigingen zijn
me behoorlijk in de ruggaan zitten.
Vroeger kregen we bijvoorbeeld 2
ambassadeurs die bij het paleis de
geloofsbrieven kwamen aanbieden
en moesten we gemiddeld zo'n 3
uur stil staan. Na een opmerking
hierover kregen we als ‘beloning’ 3
ambassadeurs... Wel nu met een
korte onderbreking.

Tevens ben ik bijna 25 jaar in het
dans orkest geweest waarvan de
laatste 10/15 jaar als leider. Hier heb
ik altijd veel plezier van
ondervonden. We mochten veel
artiesten, zoals Lee Towers, Ellen ten
Damme, Laura Figi en vele anderen
begeleiden en grote happenings
verzorgen, van recepties tot feest
avonden. We waren altijd dol
enthousiast en dat zijn we nog
steeds!

Voor mij is de Marinierskapel de
juiste keuze geweest. Ik ben klassiek
opgeleid, maar heb veel dingetjes in
de lichtere muziek gedaan. lk was
onder andere mede-oprichter van de
Europese Glenn Miller band, speelde
15 jaar als Mariachi trompettist,
dirigeerde en speeldein diverse
Egerlander kapellen en heb in
diverse bigbands geremplaceerd.
Ook was ik studio muzikant in
binnen- en buitenland. Zodoende
had ik een groot draagvlak voor de

kapel. Ik vond het altijd fijn om voor
de pauze klassiek te spelen en na de
pauze het lichte repertoire. Ook
marsen ga ik niet uit de weg.

Natuurlijk zijn'er ook dingen die
minder leuk zijn. De tip in deze voor
de collega’s: “Plezier moet je zelf
maken!!” De gouden tip voor de
leiding:

“Als je goed bent voor je personeel is
het personeel goed voor jou! Ook in
de militaire wereld.”

Mijn afscheidsconcert te Zierikzee
was geweldig. Mijn gezin en familie
waren als verassing aanwezig en de
trompet collegae zetten me in het
zonnetje waarbij ikzelf toch nog
even moest mee toeteren...

Van de klarinet groep kreeg ik als
dank een klarinet zodat ik dat
instrument nooooit meer zou
vergeten. Op het moment weet ik
even niet waar ik hem gelegd heb...

Ik krijg ook veel vragen van: “wat ga
je nu doen?” Nou, ik zit tot mijn over
mijn oren in het werk. Ik schrijf veel
arrangementen, dirigeer 2 fanfare
orkesten, een harmonie orkest, een
Egerlander kapel en ben nog leider
van een top 100 band en een
dansorkest... Dus dat komt wel
goed. Als ik tijd over heb ga ik met
mijn nog aan te schaffen hond
wandelen...

Ik zal de kapel zeker niet vergeten en
me af en toe eens laten zien!

Verder wens ik alle muzikanten een
mooie, gezonde en muzikale carriére
toe bij de kapel.

Het ga jullie goed!

Marcel



De Nationale taptoe in Ahoy was dit jaar een groot succes met wervelende shows van
alle deelnemers

De Marinierskapel was groots met een prachtige klassieke opening met muziek van
George Gershwin met de zanger Dave ten Kate en de Harpiste Wendy Rijken

Dit jaar was onze taptoeshow geinspireerd op het muzikale idee van de Walt Disney
klassieker en animatiefilm ‘Fantasia’ (uit 1940) en haar opvolger ‘Fantasia 2000" met
medewerking van de zanger Dave ten Kate en de Harpiste Wendy Rijken In deze ma-
riniers ‘Fantasia 2018 klinken de volgende (korte) muziekfragmenten: Marines in mo-
tion (Henk Meutgeert) Het begin van de beroemde Toccata in d (Johan Sebastiaan
Bach) Nacht op de Kale Berg (Moussorgsky) Vuurvogel (Stravinsky) De tovenaarsleer-
ling (Paul Dukas) Wie kent niet de beroemde tekenfilm van Micky Mouse die zelf gaat
toveren en hopeloos in de problemen komt door de overstromende emmers? Met de
massale en overdonderende Via Appia uit Pini di Roma (Respighi) wordt dit deel be-
sloten en klinkt als-afmars de Tsjechische Brnénska Polka. Hiermee wordt plaats ge-
maakt voor het Noorse drillteam van de Kongens Garde.

De choreografie van deze Fantasia 2018 is gemaakt en ingestudeerd door de sergean-
ten van de mariniers Martijn Vogelaar en Sander Bergman. Het arrangement is van
Peter Habraken. (foto Gerard Woittez)

De Marinierskapel kreeg hiervoor heel veel lof van de toeschouwers en met recht
kunnen wij trots zijn op onze kapel die een topprodukt leverde tijdens de Nationale
Taptoe 2018




AGENDA MARINIERSKAPEL 2018

Alles onder voorbehoud van wijzigingen

12 okt. MSF concert in Den Helder

Op 12 oktober 1918 werd in Den Helder het Marine Sanatorium Fonds opgericht.
Ter gelegenheid van de 100e verjaardag speelt de Marinierskapel een feestelijk
concert in Schouwburg De Kampanje, Willemsoord 63 te Den Helder. Met
medewerking van onder meer Francis van Broekhuizen en Tommie Christiaan.
Kaartverkoop: www.kampanje.nl

27 okt. Concert in Uddel (Apeidoorn)

Ter gelegenheid van 85 jaar muziekvereniging Juliana Uddel speelt de
Marinierskapel op zaterdagavond 27 oktober vanaf 20.00 uur een feestelijk
concert in Sporthal De Schier, Garderenseweg 31 te Uddel. De Marinierskapel zal
hier geleid worden door de Zweedse gastdirigent Per-Otto Johansson, die eerder
in het seizoen al zo fijn met het orkest heeft samen gewerkt.

Als eigen solist zal hier optreden trombonist sergeant Frank Kramer.
Kaartverkoop: www.juliana-uddel.nl

8 nov. Benefietconcert in Koblenz Duitsland

In'november 2012 verzorgde de Marinierskapel op uitnodiging van het Duitse
Heeresmusikkorps Koblenz een concert in de Rhein-Mosel-Halle te Koblenz. Op
donderdagavond 8-11 gaat de kapel op herhaling. Lokaal aangekondigd als: "Das
Orchesterkonzert der Spitzenklasse".

21 nov. Korpsconcert in de Doelen

Op woensdagavond 21 november vindt het Korpsconcert ter gelegenheid van
353 jaar Korps Mariniers plaats in concertgebouw De Doelen te Rotterdam. Met
medewerking van cabaretiere Karin Bloemen.

eind nov. CD opname voor een mooie nieuw product in samenwerking met
Channel Classics

7 dec. Prinses van Oranje concert
Ensemble muziek in de Raad van State te Den Haag (helaas alleen voor
genodigden)

10 dec. 353e Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam
Op maandag 10 december, aanvang 11.00 uur, vindt de jaarlijkse bijeenkomst ter
herdenking van alle gevallenen in de geschiedenis van het Korps Mariniers plaats.

16 dec. Matinee kerstconcert in Monnickendam
Kerstconcert van 15.00 —17.00 uur In de Grote Kerk te Monnickendam.

En een verdere blik vooruit:
16 febr. 2019 Galaconcert in Musis Sacrum Arnhem
Jaarlijks concert van CV Onganse voor lokale Goede Doelen

16 maart Nacht van de Militaire Muziek Soesterberg

30 maart Concert Schaffelaartheater te Barneveld

26 april Koningsmars en Taptoe in Den Helder

4'mei dodenherdenking

5 mei Bevrijdingsconcert te Zoetermeer

14 mei herdenking bombardement Rotterdam

16 mei lunchconcert Plein Den Haag tgv 200 jaar militaire muziek

23 mei jaarlijkse herdenking Commando Zeestrijdkrachten Den Helder

31 mei Concert tgv 50 jaar Lievekamp te Oss



